
Biedt het boeddhisme een eigen perspectief op de 
ecologische crisis? Impliceren zijn leringen  
een ander begrip van de biosfeer en onze verhouding 
ertoe, en kunnen die ons werkelijk helpen in deze  
kritieke tijden waarin zovele van onze daden meehelpen 
aan de vernietiging ervan?
We kunnen het betwijfelen: tenslotte leefde Sjakjamoeni Boeddha in een heel 
andere tijd en ruimte, het IJzertijdperk in India. Anderzijds was de Boeddha wel 
vertrouwd met dukkha, een begrip dat meestal wordt vertaald als ‘lijden’, maar 
dat in de ruimste zin betekent: onvrede, ongenoegen, onrust – in de grond ons 
manifest onvermogen gelukkig te zijn. Dat wil niet zeggen dat het leven altijd 
kommer en kwel is, maar dat zelfs zij die rijk en gezond zijn een onbehagen 
ervaren dat blijft knagen. Dat we ons leven frustrerend vinden, het ene 
vervloekte probleem na het andere hebben, is geen toeval, want het ligt in  
de aard van de niet-verlichte geest zich druk te maken om dingen.
Wat betekent dat voor de ecologische crisis? Volgens het boeddhisme lopen er 
precieze en diepgaande parallellen tussen ons vaak voorkomend persoonlijk 
gevoel van onvrede en de huidige toestand van de menselijke beschaving.  
Dit suggereert dat de eco-crisis evenzeer een spirituele als een technologische 
en economische uitdaging is. Betekent dit dat er ook een parallel loopt tussen 
de twee oplossingen? Wijst het boeddhistische antwoord op ons persoonlijk 
lijden ook de weg naar een oplossing voor onze collectieve crisis?
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lezing 
donderdag
16 juni 2011
19.30u

workshop
vrijdag
17 juni 2011
10 - 17u

BERNIE GLASSMAN ROSHI

Zen and Socially 
Engaged Buddhism

It’s in the doing, 
not the winning

Bernie Glassman Roshi zal de evolutie schetsen die hij doormaakte vanaf de 

dharmahal tot de verloederde stadswijken. Hij zal ons vertellen over de 

praktijken en de principes die hij ontwikkelde om dienstbaarheid als spirituele 

praktijk te ontwikkelen en om duurzame dienstverleningsprojecten op te zetten, 

zoals de Zenhuizen en de Greyston Foundation in Yonkers, New York.

vrije bijdrage

Deze dag zal bestaan uit meditatie, luistercirkels, dharmavoordrachten en 
discussie. Bernie zal het hebben over zijn inzichten, ontmoetingen en de 
persoonlijke ervaringen die zijn leven en zijn ontwikkeling beïnvloed hebben. Hij 
zal enkele van zijn vernieuwingen voorstellen, zoals de Bearing Witness Retreats, 
het leven op straat in de stad en zijn bijeenkomsten van een week in Auschwitz-
Birkenau. Hij zal ingaan op de toekomst van de sociaal geëngageerde spirituele 
praktijk met bijzondere aandacht voor het leiden van een leven vol mededogen – 
voor onszelf en voor de ander – in een wereld in gevaar.
deelnameprijs € 50
voor de workshop is vooraf inschrijven noodzakelijk. Zie: www.zensangha.be
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